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Roepingenzondag: ‘Bouw mijn kerk op’

‘Bouw mijn kerk op’. Zo luidt dit jaar het thema van Roepingenzondag op de vierde zondag van Pasen 
(25/26 april). Het thema sluit aan bij de activiteiten rond 800 jaar Franciscus, die ook dit jaar 
plaatsvinden.

De woorden ‘Bouw mijn Kerk op’ verwijzen naar het visioen dat de heilige Franciscus in 1205 had in het 
vervallen kerkje van San Damiano. Hij hoorde bij het kruis een stem die zei: ‘Franciscus, ga en herstel mijn 
huis.’ Aanvankelijk dacht hij dat hij het kerkgebouw moest herstellen. Later begreep hij dat zijn roeping veel 
verder reikte.

Precies dat is ook de boodschap van Roepingenzondag 2026. ‘Bouw mijn kerk op’ is een appel dat God op alle 
gelovigen doet, maar heel speciaal op de mensen die hij roept voor het priesterschap, het diaconaat of het 
religieuze leven. Elk jaar op de vierde zondag van Pasen wordt in de katholieke Kerk gebeden om roepingen. 
We zoeken mensen die bereid zijn om de Kerk op te bouwen.

Studenten van het grootseminarie Rolduc gaan in het weekeinde van Roepingenzondag naar parochiekerken toe 
om daar te vertellen over hun eigen roeping. Op zondag 26 april is er om 16.00 uur een speciale vesperviering in 
de abdijkerk van Rolduc om te bidden om roepingen. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Wie er zelf wel eens over nadenkt om priester, diaken of religieuze te worden, kan voor oriënterend gesprek 
contact opnemen met rector Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc: rector@rolduc.nl of bel 045-
2117025.
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