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Presentatie boek pater Frans M eulemans

Op woensdag 12 november vindt bij het bisdom in Roermond de presentatie plaats van het boek ‘Achter
de horizon — memoires van een missionaris'.

Pater Frans Meulemans, missionaris van Mill Hill, vertelt in dit boek over zijn leven in dienst van de Kerk.
Geboren in Amby en opgegroeid in Sittard, trok hij na zijn priesterwijding naar Kameroen, waar hij veertig jaar
werkte. Terug in Nederland vestigde hij zich in Brunssum en schreef hij zijn memoires uit dankbaarheid aan
God en aan zijn thuisfront.

Missieis volgens de pater geen bijzaak, maar het hart van de Kerk. Deze missionaire opdracht komt volgens
Meulemans voort uit de opdracht van Jezus: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.” In de 19e
en 20e eeuw kende de missie een grote bloei: talloze priesters, zusters en leken verkondigden het evangeliein
woord en daad, gesteund door het geloof van thuis.

Getuigenis

Volgens Meulemans is missionering veel meer dan slechts ‘ zieltjes winnen'. Ware missie, schrijft hij, wil de
hele mens bevrijden — geestelijk én lichamelijk. Evangelieverkondiging gaat samen met zorg, onderwijs en
rechtvaardigheid. Zijn boek is een levendig getuigenis van geloof, dienstbaarheid en dankbaarheid. Het
herinnert eraan dat missie niet voorbij is: ieder van onsis geroepen om Gods liefde zichtbaar te maken, waar wij
ook leven.

Presentatie
De presentatie van het boek ‘ Achter de horizon’ is op woensdag 12 november om 19.30 uur bij het bisdom,
Swalmerstraat 100 in Roermond. Het boek kost € 19,50 en is verkrijgbaar via het Missiebureau Roermond
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